
Op Lamswjerde op ’t voetbalveld 

zie je voetballers, je  staat ervan versteld. 

SDO is onze club, we gaan ervoor ! 

Onze keeper ramt gewoon alle ballen weg, 

spitsen van de tegenstander hebben pech. 

Ze komen tegen ons gewoon tekort ! 

En ik zing:               oo                               Oo 

Oo                  oo                                     oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

Over de vleugels gaan we supersnel, 

rennen met de bal, dat kunnen we wel. 

We gaan naar voor en maken dan een goal ! 

 

En ik zing:               oo                               Oo 

Oo                 oo                                     oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

 

En wij zingen weer:           oo                               Oo 

Oo           oo                                     oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

Soms zit het mee en soms zit het tegen, 

maar bij SDO gaat het om de zegen. 

Wij pakken gewoon ieder netjes in. 

En onze supporters die roepen in koor: 

Kom op jongens ga maar door  ! 

Dan gaan we met zijn allen weer naar voor ! 

En ik zing:                  oo                           Oo 



Oo          oo                               oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

 

En wij zingen: :          oo                           Oo 

Oo          oo                               oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

 

En nou jullie !!!       …………. 

 

En nog nun keer:        oo                           Oo 

Oo          oo                               oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

tIs eel jammer voor de and’re partij. 

We zetten ze doodgewoon opzij. 

Want de beste club dat is ons SDO ! 

 

En dan zingen we:       oo                           Oo 

Oo          oo                               oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

 

En iedereen !                oo                           Oo 

Oo          oo                               oo     SDOOOO ! 

oooo ! 

 

 

 


